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Meditatie – Nabijheid 

In deze tijd van het coronavirus worden we 
geconfronteerd met afstand en nabijheid. Het nieuwe 
woord, de anderhalve meter samenleving, zegt hier alles 
over! De afstand tussen mensen moet meer dan 
anderhalve meter bedragen. Dat geldt niet voor 
gezinnen of mensen die samenleven in een huis. 
Gelukkig zou ik zeggen, maar daarmee komt meteen het 
verdriet om de hoek kijken bij de alleenstaanden en de ouderen die in verpleeg- of 
verzorgingshuizen wonen.   
 
Dit alles heeft allemaal te maken met onze persoonlijke ruimte en waar we nu anders (en 
onwennig) mee om moeten gaan. Deze persoonlijke ruimte is een soort bel die om ons heen 
zit. Het is een soort territorium en dat betekent dat je ook controle over deze ruimte hebt. Nu 
merken we pas in deze tijd hoe belangrijk contact eigenlijk is: om elkaar echt te zien (in plaats 
van beeldbellen) en elkaar aan te raken. Natuurlijk is dit ook afhankelijk van het soort relatie 
dat je met iemand hebt. Jouw partner mag dichterbij komen dan een vriend en een vriend 

weer dichter dan een onbekende. Je voelt vaak haarfijn aan 
als iemand te dichtbij komt bijvoorbeeld. Intieme 
vriendschappen variëren in afstand van 0 tot 45 cm. Bij 
mensen die we goed kennen en graag mogen is de afstand 
tussen de 45 en 75 cm en gesprekken met vrienden en 
bekenden vinden plaats tussen de 75 en 120 cm. Gesprekken 
met zakelijke relaties of onbekenden zijn ongeveer tussen de 
120 en 200 cm. Dit is ongeveer de anderhalve meter, die we 

momenteel in acht moeten houden. En daar zit dus meteen de crux, het voelt zo afstandelijk 
alsof we vreemden van elkaar zijn… Natuurlijk is het zo dat deze afstanden flexibel zijn en ook 
per persoon kunnen verschillen.  
 
We stoeien dus in deze tijd met afstand en met nabijheid. Ik ben wel benieuwd hoe u of jij dit 
ervaart in deze tijd met God. Ervaart u/jij God juist dichterbij of juist verderaf? Als we het over 
afstand en nabijheid van God hebben dan hebben we het over hele andere grootheden. Dan 
moeten we het niet alleen hebben van het zien, horen, ruiken en voelen. Er komt een dimensie 
om de hoek kijken die dit overstijgt. Dat doet me denken aan de verschillende geloofstalen. 

MEDITATIE van pastor Ageeth 
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We kunnen God ervaren als Schepper van hemel en aarde, zeker in deze prachtige lentetijd. 
Ook kunnen we God vinden in de Bijbel, in de stilte, in gebed, in de traditie en in de ander. 
Maar we ervaren het vaak ook in gemeente zijn met elkaar en missen daarom extra onze 
kerkdiensten en ontmoetingen. Juist in deze tijd van Hemelvaart en Pinksteren mogen we ons 
laten bemoedigen door de nabijheid van de Heilige Geest. Jezus heeft ons beloofd in Johannes 
14 vers 18: Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Ook in Psalm 105 vers 4 
staat: Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.  
 
Ik verlang naar nabijheid, juist in deze tijd, en hoop van harte dat dit tijdelijke nieuwe normaal 
helemaal geen nieuwe normaal wordt. Gelukkig geldt dit niet voor God. Die houdt zich niet 
aan onze aardse regeltjes. Daarom houd vol, heb lief, op wat voor manier dan ook! 

 
 
 
 

Zondag 17 mei 2020 
Voorganger zr. Petra Nicolai. Thema: waarom is de collecte een onderdeel van de liturgie?  
 

Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag 
Voorganger pastor Ageeth. Thema: Met zonder Jezus 
 
Wat is het ontzettend jammer dat het Strandheemfestival dit 

jaar niet doorgaat! Daarom dit jaar een online-dienst om 

toch bij dit feest stil te staan. Hemelvaart is het meest 

“onbekende” christelijke feest. Veel mensen hebben vaak 

moeite om dit feest uit te leggen. We herdenken dat Jezus 40-dagen na zijn opstanding is opgevaren 

naar God, zijn vader in de hemel. Maar hoe moeten we dat precies begrijpen? En wat valt aan dit feest 

te beleven? Er is tevens een blokje voor de kinderen waarbij de Hemelvaart in begrijpelijke taal wordt 

uitgelegd. Bij deze nieuwsbrief is tevens een werkje, een soort rebus, toegevoegd voor de kinderen.  

Tevens zal er tijdens de collecte weer foto’s getoond worden van onze gemeenteleden! Wil iemand 

graag nog meedoen stuur dan uw/jullie foto naar info@keppelstok.nl of rechtstreeks naar mij via mail 

of via app. Tel. 06 – 249 167 33. 

Zondag 24 mei 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN-ONLINE 
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Als je mij zou vragen naar mijn muzieksmaak dan krijg je heel wat termen om de oren. Maar de term 

die je niet gauw zult horen is ‘psalmen’. Als ik denk aan psalmen dan denk ik aan trage melodieën, 

gespeeld door een orgel. En voor mij persoonlijk is dat niet de muziek waar ik me in kan verliezen. 

Maar dat is persoonlijk, want ik weet dat dit voor anderen juist wel zo is. En toch wil ik in deze dienst  

juist een lans breken voor de psalmen! Want waarom zijn die liedjes zo populair geworden? Waarom 

zingen we ze nog steeds, zoveel millennia nadat ze zijn geschreven?  En hoe ging Jezus eigenlijk om 

met de psalmen 

 

Inmiddels zijn de regels rondom de Coronacrisis weer een klein beetje versoepeld. Dat betekent dat 

we vanaf 1 juli weer kerkdiensten mogen houden met een maximum aan 100 personen en met 

anderhalve meter afstand. Begin juni zal het moderamen hierover vergaderen en een en ander 

zorgvuldig voorbereiden. De kerkenraad zal dan misschien in de week van 10 of 17 juni ook weer 

vergaderen. Zoals het nu lijkt zal pastor Ageeth naar alle waarschijnlijkheid haar bezoekwerk weer 

oppakken met ingang van 2 juni.  

 

 
 
 
Contact 
Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk contact met de gemeente te onderhouden via mail, 
app, telefoon of een kaartje. Maar…. u/jij mag mij natuurlijk ook altijd bellen! Als u even een 
praatje wil maken, zomaar even, of een serieus gesprek, of even horen hoe het met mij is, 
dan sta ik daar altijd voor open. Schroom niet, bel gerust. De dinsdagen en de donderdagen 
passen dan het beste. 
Hart. Groet Ageeth de Vries, tel. 06 24916733.  
 
 
 

 
 
De pong giet net yn’t rûn, mar foar neat giet de sinne op.  
 

Het rekeningnummer van de diaconie:   NL50RABO030 905 38 62 

Het rekeningnummer van de kerk:        NL48RABO030 900 64 65  

 

 

 

VANUIT HET MODERAMEN 

VAN pastor Ageeth 

VAN DE DIACONIE / KERKRENTMEESTERS 
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Geboortebericht  

Onze Royal Mission jeugdwerker Lianne Vrijburg en haar man Arno zijn voor de derde keer 
moeder en vader geworden. 

Onze kostbare dochter en zusje is geboren 30 april 2020 te Drachten. En ze hebben hun 
dankbaarheid als volgt verwoord: 

 
Lieve 

Rhodé, 
Jouw naam spreekt van de lieflijkheid van Gods majesteit: 

“Zelfs de wildernis en de woestijn zullen in die dagen blij zijn, de woestijn zal een zee van 
bloemen (Rhodé) zijn. Er zal een overvloed van bloemen (Rhodé), gezang en vreugde zijn.” 

Jes. 35 : 1 en 2a 
 
Arno, Lianne, Mannach en Sela Vrijburg 
En voor wie een kaartje wil sturen, ze wonen aan de De Lits 12, 9201 AP Drachten 
 
Namens de gemeente mag ik jullie van harte feliciteren met dit nieuwe leven dat aan jullie is 
toevertrouwd. Altijd weer heel bijzonder. We wensen jullie Gods zegen bij de opvoeding van 
jullie kinderen.  
===========================================================================
== 
Zr. Ank Tromp-Beintema, ’t Heechfean 35, heeft al een wat langere tijd last van haar zieke 
oog. Al de behandelingen die ze door de jaren heen heeft gehad vanwege de melanoom 
(kwaadaardige tumor in het oog) laat dan toch z’n sporen na. Ontstekingen van bloedvaatjes 
zijn pijnlijk en momenteel wordt haar oog vier keer per dag gedruppeld met drie verschillende 
soorten oogdruppels. Thuis- en mantelzorg is dan onmisbaar en gelukkig zijn die er voor haar. 
Ank blijft vol vertrouwen in het leven staan en we wensen haar Gods nabijheid toe.  
Zr. Baukje v.d. Wijk v.d. Zee, ’t Heechfean 11, heeft een terugval gehad. Blaasontsteking en 
vocht achter de longen zijn hier debet aan. En dat vraagt wel zoveel energie van haar.  
Geestelijk is ze zo sterk en haar oog  blijft gericht op haar Heer en Heiland. Sa moai en 
bysûnder, dêr kin ús leauwen ek troch fersterke wurde.  
Br. Jan Kalsbeek ’t Heechfean 5, is korte tijd geleden gevallen en brak zijn sleutelbeen. Heel 
lastig en vervelend. Bij zo’n breuk is een operatie niet van toepassing maar met steun  van een  
mitella zal het genezingsproces moeten plaatsvinden. Het gaat de goede kant weer op. De 
nodige ziekenhuisbezoeken die hiermee annex zijn heeft buurman Gotse op zich genomen en 
ook  thuis houdt hij een oogje in het zeil.  
Zr. Tetsje Zuidema, Ikehiem, Commissieweg 5 9244 GB Beetsterzwaag heeft lichamelijk ook 
gezondheidsklachten. In deze vreemde coronatijd, waarin bezoek geweerd wordt ben je bijna 
geneigd om te zeggen, het is ook om ziek van te worden. Wij leven met haar mee en ook met 
haar moeder Bettie die het heel moeilijk vindt, ook voor Tetsje, dat fysiek contact niet mogelijk 
is. Heer ontferm U over hen.   
Zij die hier zijn genoemd en allen die ook te maken hebben met ziekte, verdriet, zorgen, 
eenzaamheid en gemis, de volgende woorden:  

US GRUTTE GESIN troch Wieke de Boer 



We meie it lizze yn Gods handen 
Wy meie it bringe foar Syn troan 
Betrouwend kinne wy dan fierder 
Fan dei nei nei, fan hjoed nei moarn.   

 
 

 
 

Bidden en danken in coronatijd dat is niet zo eenvoudig. En toch…… 
Yn liet liet 904 : 2b lêze we:  

Bring dyn fertriet, dyn noeden,  
ja alles wat dy smert,  
by Him dy’t dy behoedet, 
Hy heart nei dyn gebed. 

 
En dan de fraach hoe as wy hjir mei omgean moatte, dêryn steane wy net alllinnich. Sa is der 
op de site fan de PKN in rubryk fan gebeden yn in tiid fan korona.  
Hjir in gebed dat wy yn ús hert meibidde kinne. 
 

Ontferm U Heer, ontferm u,  

over de mensen die ernstig ziek zijn 
en eenzaam en alleen,  
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.  
 
Ontferm u  
over de mensen,  
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.  
 
Ontferm u over de mensen in de zorg,  
de artsen en de verpleging,  
die misschien moeten beslissen hoe  
beperkte middelen ingezet worden.  
 
Heer, ontferm u  
over onze angst  
om onze dierbaren, om onszelf.  
 
Ontferm u over onze zorgen  
over werk dat stil komt te liggen,  
over opdrachten die niet doorgaan,  
over financiële gevolgen voor ons huishouden.  
 
Geef ons moed en rust,  
dat ons leven in uw hand is,  
dat we geborgen zijn in U,  
omdat we dat altijd al waren.  
 
Amen.       Tom de Haan 

 

DANKEN EN BIDDEN 



 



 
 
 
 
Maatregelen i.v.m. het coronavirus.  
Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen om het uitbreiden van het virus te voorkomen, 
heeft de kerkenraad besloten om in ieder geval tot 1 juli 2020 alle kerkdiensten en alle 
kerkelijke vergaderingen en kerkelijke bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden. Dit 
geldt ook voor kleine commissies/themavonden en ook het jeugd en jongerenwerk. Mocht U 
vragen hebben dan kunt u bellen of mailen naar de scriba: Tel: 0512 303021; Mail: 
scriba@keppelstok.nl 
Behoefte aan hulp?  
Als u in deze tijd van corona-crisis behoefte heeft aan praktische hulp, omdat er bijvoorbeeld 
geen naasten zijn die boodschappen voor u kunnen doen, dan willen we u graag terzijde staan! 
U kunt bellen met de volgende diakenen van Ta Jo Tsjinst:  
Chris Bosma: tel: 0512 342484 of Ietzen Drost: tel. 0512 341716. 
Kopij 
Zoals u misschien hebt vernomen is er de komende tijd geen Keppelstok. Hiervoor in de plaats 
is deze nieuwsbrief, die zoveel mogelijk digitaal verstuurd wordt. Mocht dit niet lukken dan 
brengt de ouderling deze langs. Kopij kan worden ingeleverd bij Nelleke Vrijburg, via 
scriba@keppelstok.nl. We streven ernaar om minimaal 1 x in de 2 weken een nieuwsbrief uit 
te brengen.  

 

Verjaardagen 

• 17 mei br. H. de Jong    Imerwyk 1, 9222 NX 

• 18 mei zr. S. Bron-Nicolai   Dwarswyk 346a 118, 9202 CA, Drachten 

• 19 mei Elger van Kalsbeek   De Twee Gebroeders 61, 9207 CL Dr. 

• 19 mei br. T.J. Bosma*   Tsjerkebuorren 3, 9222 NH 

• 27 mei zr. S.J. Wijbenga-Lindeboom  Klamersreed 8, 9222 NV  

 

Jubilea 

• Op 30 mei zijn Eit de Graaf en Froukje de Graaf-Veenstra, It Heechfean 17, 9222NZ, 45* 

jaar getrouwd. 

• Johan Vlietstra en Anja Vlietstra-de Vries, Skutslûs 16, 9222MA, zijn op 1 juni 25 jaar 

getrouwd.  

 
U en jij, als jarige fan herte lokwinske! In moaie dei mei harren dy’t jimme nei binne.  
En dan de jubilerende echtparen. Gefeliciteerd! Voor jullie ook zeker een dag om bij stil te 
staan. Al die jaren lief en leed gedeeld. Voor de toekomst wensen we jullie heel veel 
gezegende jaren toe. Dat jullie gespaard mogen blijven voor elkaar en jullie kinderen / 
kleinkinderen, maar ook voor de samenleving waarin wij allen onderdeel van zijn.  
 
  

OVERIG NIEUWS / ALGEMENE INFORMATIE 

VAN HET KERKELIJK BUREAU van Arend donker 
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Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 
(Ik zal er zijn: van Sela) 

 

       Hâld moed, haw leaf! 

 


