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Frijheid en gerjochtichheid. 
 
Yn dizze meditaasje wolle wy neitinke oer it begryp ‘frijheid’. 
Yn dizze tiid fan’t jier wurdt der in soad praat en skreaun oer de befrijing fan it Nazi rezjym. 
Der komme elk jier wer ferhalen op’t aljemint dy’t noch net earder publisearre binne. Hoe dan 
ek, de ferhalen moatte trochjûn wurde want wy meie nea ferjitte wat der allegearre bard is. 
De ferhalen bygelyks oer de Joadske ûnderdûkers. En dan benammen de ferhalen oer bern 
taaste ús somtiden djip yn it moed.  
Buorkerijen wiene foaral foar de ûnderdûkers in goed plak om te skûljen. De measte 
ûnderdûkadressen hiene meastal in goed skûlplak as der gefaar drige. It frege in hiel soad fan 
de minsken dy’t ûnderdûkers plak joegen, foaral at it Joadske bern wiene. De straf wie net mis 
as de Dútsers der efter kamen.  
Terjochte kinne jo sizze, dat sokke minsken harren befrijd fielden, doe’t de oarloch foarby wie.  
Mar wat te tinken fan it gefoel dat Joadske minsken fielden dy’t de Holocaust oerlibbe hiene 
en werom kamen op harren wenplak en foar harren eigen hûs foar de tichte doar kamen. It 
eigen hûs waard troch oaren bewenne.  
As wy it oer frijheid ha dan is it wichtich om ek gerjochtichheid mei te nimmen. Frijheid en 
gerjochtichheid geane hân yn hân.  
It die bliken dat de Nederlânske oerheden harren net bekroaden om de minsken dy’t de 
konsintraasjekampen oerlibben hiene. Sterker noch, it wie folksfermaak om froulju dy’t grut 
west hiene mei Dútsers, keal te skearen en troch de strjitten te jeien.  
Hawar, wy libje no yn 2020 en hoe frij fiele wy ús yn dizze tiid fan de koronakrisis?  
Wy learder eartiids mei kategisaasje:  
Waaruit kent gij uw ellende?  
Antwurd: Uit de wet Gods 
 
It heart wat âlderwetsk, mar it is sa, de wet Gods makket frij. Haw God leaf boppe alles en haw 
jo neiste leaf as josels. 
En de Preker seit dêr fan: genietsje it libben mei de frou / man, freon / freondinne dy’t jo leaf 
hawwe.  
Ta ôfsluting in passend gedicht bij 4 en 5 maaie:  

MEDITAASJE  fan wykâlderling Jan de Boer 



 
 

                            Fiif maaie 
 

By ús sil de flaggen wer wapperje 
gjin oarloch mar frede yn’t lân 
it stimt ús wer efkes ta tankberens 
it skept in freedsume bân 
 
Mar gelyk geane gedachten 
nei al dy bern en grutte minsken 
dy’t libje op deselde wrâld 
en salang al frede winsken 
 
Wielde en rykdom, sjoch om dy hinne 
’t bringt gjin gelok, ’t giet dêr net om 
mar geweld, ûnrjocht en oarloch 
wêrom o God, wêrom, wêrom? 
 
Dat it gebed dochs nea ferstommet 
foar ha dy’t libje yn eangst en yn need 
om in fredich bestean hjir op ierde 
te fersêftsjen har pine, har leed. 
 
By ús sil de flaggen wer wapperje 
wannear komt in kear yn harren lot? 
In libben yn frede en frijheid 
sa’n libben, ‘t is in segen fan God. 
 
   Ut: De sirkelgong fan de tiid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN - ONLINE 



In deze kerkdienst lezen we het verhaal uit Marcus 5: 1-20. In dit Bijbelgedeelte gaat het over de genezing 

van de bezetene van Gadara. Een heftig verhaal, maar ook een verhaal om erg enthousiast over te 

worden. Want we zijn zo vaak geneigd om Jezus alleen maar te zien als een Lam. Maar Jezus is ook een 

Leeuw en dat wordt heel erg duidelijk in dit Bijbelgedeelte. 

Ook zal er in deze dienst weer aandacht zijn voor de kinderen. Zij krijgen een korte uitleg over hoe 

iemand zowel een leeuw als een lam kan zijn. Maar ook zit hier een werkje aan vast! Op de pagina waar 

de dienst te zien zal zijn, zal ook een link worden getoond om dat werkje te downloaden en uit te printen. 

Zondag 10 mei 2020 

5e zondag van Pasen – Jezus is de weg naar de Vader 
Voorganger pastor Ageeth de Vries 
We lezen deze ochtend uit Johannes 14:1-14. Het thema is “Jezus is de weg naar de Vader”. Hier 
worden ook de bekende woorden van Jezus gesproken “Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij’. De dienst is te vinden via de website 
www.keppelstok.nl. Ik zou het mooi vinden om tijdens deze dienst elkaar te mogen zien en 
elkaar, hetzij op een andere manier, te ontmoeten. Stuur graag een foto van jezelf of gezin op 
of maak een filmpje met daarin een wens, een groet of een bemoediging voor elkaar. En/of 
maak een foto of filmpje van een gemeentelid, die dat zelf niet zo goed zou kunnen. Op deze 
manier kunnen we samen een prachtige dienst met elkaar maken en elkaar ontmoeten. Ik zie 
uit naar jullie foto’s en filmpjes! Je mag ze sturen naar info@keppelstok.nl. 
Overige info vanaf de site www.drachtstercompagnie.frl 
 
Contact 
Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk contact met de gemeente te onderhouden via mail, app, 
telefoon of een kaartje. Maar…. u/jij mag mij natuurlijk ook altijd bellen! Als u even een 
praatje wil maken, zomaar even, of een serieus gesprek, of even horen hoe het met mij is, dan 
sta ik daar altijd voor open. Schroom niet, bel gerust. De dinsdagen en de donderdagen passen 
dan het beste. 
Hart. Groet Ageeth de Vries, tel. 06 24916733.  

 

 

 Dorpsgenoten, 

Ook ons dorp ontkomt niet aan de gevolgen van de coronacrisis. Veel activiteiten gaan niet door of worden 

uitgesteld.  

Zo heeft de 4/5 mei – commissie kenbaar gemaakt rekening te houden met de regels om verspreiding van 

het virus te voorkomen: 

– de 4 mei – herdenking wordt aangepast 

– de 5 mei – viering is verplaatst naar 2021 

Op 4 mei zal alleen de commissie, namens het dorp en twee leden van de familie Vlietstra, aan de 

herdenking deelnemen: in Stille Tocht achter de tamboer en onder klokgelui naar het kerkhof lopen en na 

het taptoe-signaal bloemen leggen bij de oorlogsgraven van de zes omgekomen vliegers en verzetsstrijder 

Gerrit Vlietstra. 

Van pastor Ageeth de Vries 

 

Stille Tocht en dodenherdenking 2020 

http://www.keppelstok.nl/
mailto:info@keppelstok.nl
http://www.drachtstercompagnie.frl/


U bent vanzelfsprekend vrij om op een ander moment, met inachtneming van de geldende regels, bloemen 

te leggen. 

Dank voor uw medewerking! 

Namens de commissie, Michèl Houwen. 

Zr. Ida Wedman-Schriemer, de Feart 47, zit midden in het traject van bestraling. Elke werkdag 
een retourtje UMCG. Het hoort alsof alles netjes is geregeld maar het is best een ingrijpende 
behandeling. We wensen Ida en haar man Sietse heel veel sterkte, moed en vertrouwen toe.  
We noemen deze keer ook br. en zr. Steven en Anneke Loopstra-Veenstra, Tsjerkebuorren 13. 
Door wat wijziging van medicijnen was het voor Anneke een aantal weken allemaal iets 
draaglijker. Maar helaas het onzekere gevoel en de angstdromen spelen nu toch weer een rol 
in hun dagelijks leven. Steven heeft veel ‘soarch en omtinken’ voor zijn vrouw.  Wij willen hun 
met ons gebed omringen en hopen dat zij zich hierdoor gedragen mogen voelen.  
Voor zr. Grietje Veenstra-van Eik, Smidswei 68, blijft het allemaal wat onzeker. Ze zit nog steeds 
in de onderzoeken maar tot nog toe geen duidelijkheid wat de oorzaak is van de klachten. Ook 
haar wensen we veel sterkte toe.  
 

 
Door de techniek kunnen wij als gemeente toch maar elke week in deze bijzondere tijd de online 
kerkdiensten volgen. Met de dank- en voorbeden voel je je dan toch wel enigszins met elkaar 
verbonden. En er zijn elke week weer gemeenteleden en onze pastor Ageeth die zich op deze 
diensten voorbereiden en zorgen dat ze, echt professioneel worden uitgezonden.   Om dankbaar 
voor te zijn.  
 
Naast bovengenoemde zusters, zijn er binnen onze gemeente zoveel meer br. en zr. die het 
leven in deze bijzondere tijd lastig en moeilijk vinden. Je bent alleen, je bent ziek, er zijn 
misschien dagen dat je niemand spreekt, uitgezonderd de thuiszorg.  
We denken ook aan hen die door de corona-crisis hun werk zijn kwijtgeraakt en zorgen hebben 
om inkomsten. En wat zullen de gevolgen op langer termijn zijn?   
We denken ook aan hen die moeite hebben om elke dag een zinvolle invulling aan hun leven te 
geven. En we denken ook aan onze jongeren, de kinderen en de wat oudere jeugd. 
Wat is hun dagelijks leven momenteel anders dan ze zijn gewend. En dan valt het niet altijd mee 
om positief te blijven.  
We willen het leggen in de handen van onze hemelse Vader. Dat Hij ons allemaal toch mag 
behoeden voor moedeloosheid en depressiviteit.  
Lit ús de wurden fan liet 416 : 4 mar meibidde:  

Hear, wês mei ús oant in oare kear,  
as wy wurch en warleas binne,  
lit ús dan troch Jo oerwinne. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear.  

 
En mocht u toch het gevoel hebben dat u in een crisissituatie terecht bent gekomen dan kunt u 
altijd contact op nemen met: zr. Maaike Marinus, 341847 of met zr. Ietsje Drost, 06 19649949, 

    DANKEN EN BIDDEN  

US GRUTTE GESIN 



zij zijn het gebedsteam van onze gemeente en willen u graag terzijde staan met een luisterend 
oor en gebed.  
 

 
 

 
Momenteel kunnen we de diensten op zondag online volgen. Daardoor kunnen we even niet 
met ‘it. ponkje’ door de kerkbanken gaan. 
Dit heeft als gevolg dat de opbrengst van de collectes enorm dalen. 
Als diaconie willen we u daarom in de gelegenheid stellen om uw 
gave via de kerkapp of via de bank over te maken. 
Bij vragen over de kerkapp kunt u contact opnemen met: 
 Geert Drost 06 206 045 56 en Gertjan de Jong 06 553 421 86 
 
Banknummer is NL50 RABO 0309 0538 62 onder vermelding van collecte. 
 
Dit stellen wij zeer op prijs en alvast bedankt voor uw gave.  
 

 
 

 
Lieve Gemeente, 
 
Dankbaar zijn wij voor het  medeleven bij  het overlijden van Rein en de belangstelling bij de 
dankdienst voor Rein zijn leven. 
De dienst was heel intiem,  maar ook groots, zoveel mensen waren bij ons tijdens de dienst via 
de live stream. Beslist niet eenzaam!  Rein was op de hoogte dat het afscheid op deze manier 
zou gaan en we weten zeker dat hij het een prachtige dienst zou hebben gevonden. Wat was 
de erehaag na de dienst ontroerend, alle kaarten en telefoontjes, heel hartelijk dank daarvoor, 
hier vinden we zoveel troost in. 
 
Warme Groet, 
Janna Kok-Schutte en kinderen 
====================================================================================  

Tymen is al wer seis wiken âld en it giet goed mei ús. 
Wy wolle elkenien bedanke foar de roas en de protte kaarten dy’t wy krigen ha by de berte 
fan Tymen, prachtich moai. 
 
Groet fan Harmen en Alette, Jurre en Tymen Buma 
 

 
Bêste gemeenteleden, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Us oprjochte tank foar it meilibjen (de protte kaartsjes, de blommen en de telefoantsjes) by 
ús 55-jierrich houlik en ús jierdeis.  In dizze bysûndere tiid kaam dat hertferwaarmjend oer. 
 
Piet en Grytsje Vlieg 

VAN DE DIACONIE 

 

INGEZONDEN 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Interieur,_houder_met_collectezakken_-_Hoogersmilde_-_20411478_-_RCE.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
=========================================================================== 

Tank oan de Hear fan’t libben 
Dy’t ús yn’t ferline byinoar brocht  
En ús troch al dy jierren hinne   
Mei leafde en soarch betocht.  

 
Wy  wiene 50 jier troud  en dat is net ûngemurken foarby gien. Wol sa’n soad kaarten krigen 
mei leafdefolle lokwinsken en bemoedigjende teksten. Mar ek hiel folle prachtige blommen en 
planten. It hat in dei west dêr’t we mei hiele moaie en tankbere oantinkens op werom sjen 
kinne. Betanke allegearre foar jimme meilibjen!  
 
Jan en Wieke de Boer 
 
 
 
 
Onlinecursus tussen Pasen en Pinksteren: Stil mij ziel, wees stil. 
Misschien nog een mooi idee om deze cursus te volgen op http://www.levenindekerk.nl/online-cursus-
stil-mijn-ziel-wees-stil/. Het gaat erom te komen van onrust naar rust.  

Maatregelen i.v.m. het coronavirus.  
Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen om het uitbreiden van het virus te voorkomen, 
heeft de kerkenraad besloten om in ieder geval tot 1 juni 2020 alle kerkdiensten en alle 
kerkelijke vergaderingen en kerkelijke bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden. Dit geldt 
ook voor kleine commissies/themavonden en ook het jeugd en jongerenwerk. Mocht U vragen 
hebben dan kunt u bellen of mailen naar de scriba: Tel: 0512 303021; Mail: 
scriba@keppelstok.nl 
Behoefte aan hulp?  
Als u in deze tijd van corona-crisis behoefte heeft aan praktische hulp, omdat er bijvoorbeeld 
geen naasten zijn die boodschappen voor u kunnen doen, dan willen we u graag terzijde staan! 
U kunt bellen met de volgende diakenen van Ta Jo Tsjinst:  
Chris Bosma: tel: 0512 342484 of Ietzen Drost: tel. 0512 341716. 
Kopij 
Zoals u misschien hebt vernomen is er de komende tijd geen Keppelstok. Hiervoor in de plaats 
is deze nieuwsbrief, die zoveel mogelijk digitaal verstuurd wordt. Mocht dit niet lukken dan 
brengt de ouderling deze langs. Kopij kan worden ingeleverd bij Nelleke Vrijburg, via 
scriba@keppelstok.nl. We streven ernaar om minimaal 1 x in de 2 weken een nieuwsbrief uit te 
brengen.  

 

Verjaardagen 

• 3 mei br. J. de Boer   Klamersreed 15, 9222NV. 

• 11 mei  br. L. Brandsma   De Skieding 24, 9222LB. 

• 12 mei br. G. de Vries*  Klamersreed 18, 9222NV. 

 

OVERIG NIEUWS / ALGEMENE INFORMATIE 

VAN HET KERKELIJK BUREAU van Arend donker 

http://www.levenindekerk.nl/online-cursus-stil-mijn-ziel-wees-stil/
http://www.levenindekerk.nl/online-cursus-stil-mijn-ziel-wees-stil/
mailto:scriba@keppelstok.nl


U allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Het is misschien even puzzelen hoe je die dag 

het beste kunt invullen, wat bezoek betreft, in deze tijd van corona maar meestal wordt er wel 

een creatieve oplossing gevonden. Een mooie dag  gewenst en voor de toekomst Gods zegen 

op uw levenspad.  

 

Verhuisd 

• Het nieuwe adres van zr. Sijke Bron-Nicolai is Dwarswijk 346 a 118, 9202CA in Drachten. 

We hopen voor haar dat het daar goed wonen is en dat ze haar toch, in deze bijzondere tijd, 

thuis mag voelen.  

Uitschrijving 

• Henk de Boer, Minke de Boer-Kuipers en Kevin de Boer, Tsjerkebuorren 24, 9222NJ, hebben 

aangegeven niet langer lid van onze gemeente te willen zijn. De uitschrijving heeft inmiddels 

plaatsgevonden.  

We willen hen als gemeente Gods zegen wensen op hun verdere levensweg.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hâld moed, haw leaf! 
 

Bemoediging  


