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H.G. doet wat Hij belooft 

Met deze titel ben ik al lang van plan om een meditatie te schrijven. Het lag "op de plank" 
maar moest even passen bij de tijd dat het de beurt was om het te gebruiken. 
Kent u HG? Het schoonmaakmiddel wat echt overal goed voor is? In de supermarkt staat een 
heel schap met ik weet niet wat voor middeltjes. Echt overal is een middeltje voor. Voor 
verwijdering van schimmel, vuil, stickers, om te ontstoppen, te reinigen of om glans te geven. 
 
Nu wist ik het even niet meer, hoe nu verder? Ik deed een schietgebedje en heb even 
gegoogeld.    Tot mijn verbazing kwam ik een meditatie tegen met als titel "HG doet wat het 
belooft".  
Dat bedoel ik nu. Wist ik even niet hoe ik de meditatie zou invullen, staat het al voor mij klaar! 
Deze meditatie zal als leidraad zijn werk doen omdat hij zegt wat ik voor ogen had en ik het 
zelf niet mooier kan vertellen. Als je goed nadenkt zullen er wellicht ook in uw leven 
momenten zijn waarop je denkt, hoe kan dat nú op dít moment gezien, gedaan, gezegd 
worden? Het helpt je weer op weg, je voelt je geleid. 
 
HG staat voor de naam van de oprichter en de producten die reinigen, beschermen en 
verfraaien. Als je even verder denkt, dan staat HG voor de naam van de Heilige Geest. Dus 
geen HG maar H.G. 
Het is namelijk de H.G. , Heilige Geest die ons wil helpen in ons gebed, met het begrijpen van 
de bijbel en uitdragen van ons geloof. De Heilige Geest wil ons reinigen, ontstoppen en glans 
geven. Dit vond ik op google:  
H.G. doet wat Hij belooft! Het is namelijk God, Jezus, de Heilige Geest zelf wanneer 
Hij ons interne huisje binnenkomt, Hij op liefdevolle wijze ons innerlijk komt 
reinigen.  Daar waar in ons verleden vlekken, kalk, aangekoekte smurrie ons leven 
(ziel, geest en lichaam) hebben bevuild, wordt het liefdevol verwijderd. Daar waar 
duistere kanten zijn, komt Zijn glansdoekje tevoorschijn. Daar waar butsen geslagen 
zijn, komt Hij met een verzachtende polijstachtige crème en daar waar wij zelf denken 
dat we nog minder waard zijn dan een duizend en één dingen doekje, komt Hij met de 
mantel der Gerechtigheid. Wat een heerlijkheid! 
 

Prachtig toch! Je kunt God dus zomaar tegenkomen, zelfs in het schap van de supermarkt      ! 
Met zijn Heilige Geest wil hij in ons wonen en ons leiden. Van Hem kun je hulp verwachten, 
door gebed, maar ook door mensen in je nabijheid, door kleine dingen of grote oplossingen. 
Sta open voor de (kleine) lichtpuntjes en aanwijzingen en je mag ervaren dat Hij bij je wil zijn 
en je wil laten stralen.  

MEDITATIE: voorzitter Harry Wedzinga 



 
De Heilige Geest doet wat Hij belooft! Ik wens u allen een fijn pinksterweekend.  
Houd moed, heb lief! 
 
 

 

 
 
 

 

Zondag 31 mei  2020 Ferbiningstsjinst 

Is wel eens tegen jou gezegd dat je lekker ruikt? En zo ja, wat doet dat 

met je? Of misschien zeg je het wel eens tegen iemand anders. 

Geuren zijn belangrijk, want als je een bepaalde geur ruikt moet je 

altijd wel ergens aan denken; een persoon, een land, een bloem, 

noem maar op. En herken jij ook de geur van Christus? 

Ook voor de kinderen zijn er volop dingen te doen tijdens deze online 

ferbiningsdienst! 

 

 

Zondag 7 juni 2020  

Thema: Welke taak heb jij?  
Voorganger pastor Ageeth de Vries 
 
We lezen de laatste verzen van het Bijbelboek Mattheüs 29: 16-

20. Het gaat over de uitzending van de leerlingen. De leerlingen 

worden uitgezonden met een opdracht om te gaan dopen en 

anderen te onderwijzen. We kennen allemaal wel deze opdracht. 

Wij mogen ook Zijn leerlingen zijn en er op uit gaan. Dit alles heeft 

te maken met zending, een missie hebben. Welke missie heb ik? 

Hoe ziet deze eruit? Wat kan ik doen? Kortom, welke taak heb jij en ik? Zouden de geloofstalen ons 

daarbij kunnen helpen? 

  BIJ DE KERKDIENSTEN-ONLINE 

 



Oer de Feart  

Volgende week wil ik het bezoekwerk weer gaan oppakken. Ik kom dan graag bij u/jou langs met in 

achtneming van de 1,5 meter en andere hygiëne maatregelen. Dit alleen als u dit op prijs stelt 

natuurlijk. Verder is het belangrijk dat u geen klachten heeft. Wanneer ik klachten heb dan zal ik u/jou 

niet komen opzoeken. U kunt natuurlijk ook denken aan een bezoekje aan de deur, een wandeling of 

als het mooi weer is lekker in de tuin zitten. Ik zie er naar uit om u/jou weer te ontmoeten!  

En voor het geval dat u / jij mij nodig hebt of voor een gesprekje : tel. 06 24916733.  

 

Verbinding zoeken met God – jaarthema 2019/2020 

De geloofstaal van het enthousiasme bestaat eruit om God te 

zoeken in vreugde en spontaniteit. Deze mensen zijn vaak 

extravert, open en kunnen anderen aansteken met hun 

enthousiasme. Dit wil je dan ook graag delen met anderen! Twee 

woorden die daarbij horen zijn mysterie en vieren. Het 

Christendom heeft ook een ‘mysterieuze’ kant. We aanbidden en 

dienen een bovennatuurlijke God, Die zich op bovennatuurlijke 

manieren aan ons manifesteert. In die zin draagt elke christen 

een paar kenmerken van een enthousiasteling. Maar 

enthousiastelingen van temperament worden in het bijzonder 

gevoed door zulke ervaringen. Het aanvaarden van het mysterie 

van het geloof heeft weliswaar sterke kanten zoals dromen, verwachtingsvol openstaan en gebed, 

maar ook verleidingen. Een verleiding kan zijn om de ervaring te zoeken omwille van de ervaring. Fijne 

gevoelens betekent nog niet automatisch dat een eredienst goed is. Gevoelens komen en gaan. 

Enthousiastelingen mogen ervan genieten, maar ze mogen er niet afhankelijk van worden. Het is 

belangrijk dat ze geworteld blijven in de Bijbel. Naast het mysterie wordt de enthousiasteling gevoed 

door feestvieren. Feestvieren heeft ook een brede achtergrond in de Bijbel. Kijk alleen maar naar de 

drie grote feesten in het Oude Testament zoals het Pascha, Pinksteren en het Loofhuttenfeest. 

Enthousiastelingen hebben een kostbare gave en een speciale roeping en dat ze altijd zullen blijven 

loven en prijzen en nooit zullen ophouden te geloven, zelfs in de donkerste nacht. 

 

 

Omdat ik geen les kan geven op de Frissel voor groep 5 en 6 heb ik een kort filmpje voor de kinderen 

gemaakt. Dit kunnen ze zien op school. Het thema is wachten en wat is dat toepasselijk in deze tijd. In 

dit filmpje heb ik verteld dat ik ook moet wachten voordat ik de kinderen weer kan zien. Ik heb mijn 

studeerkamer laten zien, omdat ik daar nu veel aan het werk ben, en iets verteld over Hemelvaart en 

Pinksteren. Ik kan in ieder geval bijna niet wachten om jullie weer te zien! 

(juf) Ageeth de Vries 

 

 

VAN pastor Ageeth 

VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 5 EN 6 VAN DE FRISSEL 
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De pong giet net yn’t rûn, mar foar neat giet de sinne op. 

 

Het rekeningnummer van de diaconie:   NL50RABO030 905 38 62 

Het rekeningnummer van de kerk:        NL48RABO030 900 64 65  

 

 

 

Br. Bert Scheper, Folgersterloane 109; heeft deze week uitslag van de echo gekregen. Hij heeft 
wat vergrote hartkamers maar het is niet echt verontrustend. Hij blijft goed onder controle.  
En het was zover, door verruiming van de regels, mochten Bert en dochter Anne-Minke elkaar 
weer zien en ontmoeten. Voor hen beiden een prachtig moment.   
En zo zullen er zeker meer mensen zijn in onze gemeente die dit, opnieuw elkaar ontmoeten, 
mochten beleven.  
Zr. Ida Wedman-Schriemer, De Feart  47;  krijgt zoals gepland a.s. woensdag haar laatste 
bestraling. En dat is dan voor Ida  een hele verlichting, want het is precies zo als altijd wordt 
gezegd; je wordt er zo moe van. De bestralingen hebben hun nawerking en men kan dan ook 
pas na een half jaar vaststellen wat het resultaat is. Maar dankzij haar optimistisch karakter is 
zij moedig en vol van vertrouwen. Ida en Sietse heel veel sterkte.  
 
Zij die genoemd zijn en alle zieken binnen onze gemeente, maar ook zieke of bedroefde 
dorpsgenoten brengen wij in gebed bij onze Vader in de hemel. En zeggen ‘Heer ontferm U’. 
Dit geldt ook voor hen die in de onderzoeken zitten, die behandelingen ondergaan of wachten 
op uitslag.  

 
De Hear dy’t ivich om jim tinkt  
bliuwt, wat ek wanke mei, jim Hoeder elke dei.  
Dy’t troch it kweade it goede bringt 
Hy hat jim gean en kommen 
Foar altyd yn syn hannen nommen. 

 Ps. 121 

 

  
 
 

 
 

Alles was / is anders in deze tijd van corona. We horen en zien alle dagen de cijfers op de tv 
over het aantal ic-bedden die bezet zijn, het aantal nieuwe besmettingen die zich voordoen, 
het aantal mensen die zijn opgenomen in de ziekenhuizen en het aantal mensen die zijn 
overleden. En de cijfers laten zien dat de aantallen eigenlijk alle dagen naar beneden gaan.  

US GRUTTE GESIN troch Wieke de Boer 

 

    DANKEN EN BIDDEN 

VAN DE DIACONIE/ KERKRENTMEESTERS 
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Dit is om dankbaar voor te zijn.  
Ook mede daardoor worden de maatregels versoepeld. De basisschoolleerlingen gaan na 
Pinkster weer normaal naar school en ook de leerlingen van het voortgezet- en middelbaar 
onderwijs pakken de draad weer op. Ook om dankbaar voor te zijn.  
En gelukkig mogen en kunnen we ons allemaal wat vrijer bewegen en kunnen de sociale 
contacten en vriendschapsbanden weer verstevigd worden.   
 
We danken ook voor hen die, in deze bijzondere tijd op een heel bijzondere  
manier, geslaagd zijn voor een schoolopleiding. Jongelui gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
Maar het coronavirus is niet verdwenen en daar hebben wij toch ook weer allemaal en elke 
dag mee te maken. We zullen hiermee moeten (leren) leven. 
Het volgende gebed uit het gebedenboekje van de PKN in corona-tijd kunnen we meebidden:   
 

Geef ons rust       

en vertrouwen 

 
God, 
geef ons rust en vertrouwen, 
opdat wij ons niet mee laat slepen 
door angst en paniek. 
Geef ons wijsheid, 
opdat wij het goede doen 
en het dwaze laten. 
En geef ons liefde, 
opdat wij oog en oor heb voor onze medemens 
en bereid zijn te helpen waar nodig. 
 

Irene van der Meulen 
 

 
 
 
Maatregelen i.v.m. het coronavirus.  
Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen om het uitbreiden van het virus te voorkomen, 
heeft de kerkenraad besloten om in ieder geval tot 1 juli 2020 alle kerkdiensten en alle 
kerkelijke vergaderingen en kerkelijke bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden. Dit 
geldt ook voor kleine commissies/themavonden en ook het jeugd en jongerenwerk. Mocht U 

OVERIG NIEUWS / ALGEMENE INFORMATIE 



vragen hebben dan kunt u bellen of mailen naar de scriba: Tel: 0512 303021; Mail: 
scriba@keppelstok.nl 
Inmiddels zijn de regels rondom de coronacrisis weer een klein beetje versoepeld. Dit 
betekent dat we vanaf 1 juli weer kerkdiensten mogen houden met een maximum aan 100 
personen en met anderhalve meter afstand. Begin juni zal het moderamen hierover 
vergaderen en een en ander zorgvuldig voorbereiden. De kerkenraad zal dan misschien in de 
week van 10 of 17 juni ook weer vergaderen.  
En zoals  pastor Ageeth zelf schrijft in deze brief wil zij  graag het  bezoekwerk weer 
oppakken met ingang van 2 juni.  
 
Behoefte aan hulp?  
Als u in deze tijd van coronacrisis behoefte heeft aan praktische hulp, omdat er bijvoorbeeld 
geen naasten zijn die boodschappen voor u kunnen doen, dan willen we u graag terzijde staan! 
U kunt bellen met de volgende diakenen van Ta Jo Tsjinst:  
Chris Bosma: tel: 0512 342484 of Ietzen Drost: tel. 0512 341716. 
Kopij 
Zoals u misschien hebt vernomen is er de komende tijd geen Keppelstok. Hiervoor in de plaats 
is deze nieuwsbrief, die zoveel mogelijk digitaal verstuurd wordt. Mocht dit niet lukken dan 
brengt de ouderling deze langs. Kopij kan worden ingeleverd bij Nelleke Vrijburg, via 
scriba@keppelstok.nl. We streven ernaar om minimaal 1 x in de 2 weken een nieuwsbrief uit 
te brengen.  

 

 

Verjaardagen 

• 9 juni zr. W. de Boer-Hiemstra* Klamersreed 15, 9222NV. 

• 11 juni br. S. Loopstra   Tsjerkebuorren 13, 9222NH.    

 

Jubilea 

• Op 30 mei zijn Eit de Graaf en Froukje de Graaf-Veenstra, It Heechfean 17, 

9222NZ, 45 jaar getrouwd. 

• Johan Vlietstra en Anja Vlietstra-de Vries, Skutslûs 16, 9222MA, zijn op 1 juni 

25 jaar getrouwd.  

 

Hja dy’t har jierdei  fiere, fan herte lokwinske! In moaie dei mei harren dy’t jimme nei binne.  
En hja dy’t in jubileum hawwe te betinken en fieren ek hertlik lokwinske. Sa’n heuglik feit mei 
fierd wurde. Safolle jierren der foar elkoar west yn goede en drege tiid.  
En foar de takomst Gods segen tawinske dat jimme der wêze meie foar inoar, de bern en 
bernsbern, mar ek foar ús en de mienskip dêr’t wy meiinoar yn libje.  

 
 
 
 

VAN HET KERKELIJK BUREAU van Arend Donker 
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Bêste gemeenteleden, 

 Bêste gemeenteleden 
 
Us oprjochte tank foar it meilibjen [ kaartsjes, telefoantsjes en mails] nei it ûnferwachte 
ferstjerren fan ús [skoan] mem. 
It kaam hertferwaarmjend oer, in dizze bysûndere tiid. 
  
Oebele en Joke Bosma 
  
  

     De Geast ús jûn 

 

Al gong Hy fan ús hinne 

ferbruts de ierdske bân 

Hy lit ús net allinne 

sittend oan Gods rjochterhân 

 

De hill’ge Geast soe komme 

de Hear hie’t sels foarsein 

Hy kaam del yn fjoer en wyn 

mar dochs as in mylde rein 

 

Sa waard it feest, Pinksterfeest 

de Hear wol wenje yn ús hert 

net langer binne wy allinne mear 

wurdt dan dy doar mar iepenset 

 

Lit dan yn wurden en yn dieden 

lit dan yn litten en yn dwaan 

lit dan yn bidden en yn sjongen 

dy Geast yn ús de romte jaan 

 

Dan is it feest, dan bliuwt it feest 

dy blidens bliuwt bestean 

wy meie dan ek dei oan dei 

mei Him trocht’t libben gean.  

 
     Ut:  De sirkelgong fan de tiid fan Wieke de Boer 

                INGEZONDEN 

BEMOEDIGING  Hâld moed, haw leaf!  



 


