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Een vreemde tijd, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Zinnen, opmerkingen die we 

regelmatig van elkaar horen. Van de week hebben we weer gehoord van premier Rutte dat 

we weer wat meer mogen, maar met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dat is fijn, dat 

geeft weer wat meer mogelijkheden en ruimte. In deze tijd is er een boek verschenen van Tom 

Wright een bisschop uit Groot-Brittannië met de titel God en de Pandemie. Bijzonder hoe snel 

iemand de woorden kan vinden en kan duiden in en voor deze tijd. Hij beschrijft dat de wereld 

zucht in barensnood. Dat beeld herkennen we allemaal. Het eist zijn tol, niet alleen in de vele 

duizenden doden, maar ook in de stress en zorg van miljoenen die eenzaam binnen moeten 

blijven en geen hulp hebben, die hun baan of levensonderhoud verliezen of die nu eenmaal 

depressief worden als ze enige tijd binnen hebben moeten blijven.  

De vraag die hij stelt is wat de kerk staat te doen in deze situatie? Het is geen vraag waarbij hij 

achteromkijkt om te (be)oordelen waarom we in deze situatie zijn terechtgekomen, maar hij 

kijkt vooruit. De dood en opstanding van Jezus neemt hij 

als uitgangspunt, als laatste teken van de tijd en van 

daaruit mogen en moeten we verder. De kerk zou moeten 

delen in het zuchten van de Schepping en dat kan ze doen 

door bidden. We herkennen hierin ook Jezus die bij het 

graf van Lazarus staat en huilt. Tom Wright maakt ook een 

kritische kanttekening: “Verwachten we dan nieuwe 

redenen te krijgen om onze comfortabele levensstijl los te laten en onze naasten het goede 

nieuws te vertellen? We mogen ons wel schamen als er een pandemie voor nodig zou zijn om 

ons zover te krijgen. Waarom volstond het bevel van Jezus niet? ‘Zoals de Vader mij heeft 

gezonden, zo zend ik jullie uit’. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen (p. 78)’”.  

Op zondag 7 juni heb ik aan deze zendingsopdracht een dienst gewijd. Daarom is het in deze 

tijd, tijd van een plotselinge crisis, als de dood onze huizen en winkels binnensluipt, als je jezelf 

misschien wel gezond voelt, maar toch het virus bij je kunt dragen zonder dat je het weet, als 

iedere vreemde op staat een bedreiging vormt, als we rondlopen met maskers op, als kerken 

gesloten zijn (maar niet lang meer!) en mensen sterven zonder iemand die bidt aan hun bed 

– dan is het tijd om te klagen. Verdriet is immers een onderdeel van de liefde. De vraag blijft 

hoe leven we met dit probleem en hoe komen we erdoor heen? Wat is -behalve klagen- de 

roeping van de kerk in het midden van de pandemie? Daarvoor hebben we de levende 

aanwezigheid van Jezus en de krachtige adem van zijn Geest nodig om op te staan om te doen 
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wat we kunnen. Opstaan om te helpen en ook om ons protest te laten horen tegen onrecht, 

geweld, discriminatie en de nood van de wereld om ons heen en om liefdevol voor elkaar te 

bidden. 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel 
en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, 
eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt. 

(Psalm 43:5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONDAG 5 juli 2020 
 
Zondag 5 juli: voorganger: Ageeth de Vries 
Collecte: diaconie 

Thema: Rust nodig? 

Eindelijk is het dan weer zover, we mogen samenkomen in Gods 

huis, onze kerk! Wat mooi dat dat weer mogelijk is. Al zal niet 

iedereen (durven te) komen, we blijven ook deze diensten 

uitzenden, zodat we ondanks alles wel met elkaar verbonden zijn. 

Net zoals we de afgelopen maanden hebben geprobeerd te doen. In 

deze dienst lezen we volgens het leesrooster uit Mattheus 11: 25-30 
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waar het gaat over “kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie 

rust geven”. Ook lezen we uit Romeinen 6: 16-23. Helaas mogen we nog niet (hardop) zingen en dat 

zal ook best heel raar zijn en een stukje ziel uit de dienst halen, maar het is goed om weer bij elkaar te 

komen en weer een klein beetje te wennen aan het (hopelijk tijdelijke) ‘nieuwe normaal’.  

Zondag 12 juli:  ds. G.J.Röben , Heerde 
Collecte: eredienst en kerkmuziek 
Zondag 19 juli:  dhr. T. v.d. Meulen,  Giekerk 
Collecte: kosten eredienst 
 
 
 

 
Beste gemeenteleden, 

Wat een woelige coronatijd ligt er achter ons, wat is het nog onrustig en wat gaat de 

toekomst brengen? Wat geweest is, is bekend: een intelligente lockdown. Waar we midden 

in zitten is veranderlijk, maar lijkt de goede kant op te gaan. De toekomst ligt voor ons, 

maar als iedereen zich houdt aan de RIVM regels, hopen we dat er geen nieuwe corona-

golf komt en alles onder controle blijft.  

 

Vanaf 5 juli 2020 gaan we weer kerkdiensten houden. Dat willen we doen middels een 

intelligente comeback en daarbij vragen wij iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid 

te nemen. De diensten zullen gehouden worden volgens de richtlijnen RIVM en de 

anderhalve meter afstand. 

Dat betekent een halflege kerk, maar ik zeg liever en halfvolle kerk! 

Er is een "gebruikersplan kerk en corona" opgesteld.  

Hieronder vindt u in het kort de richtlijnen. 

Wij vragen u met klem dat u zich hier aan gaat houden.  

Uit liefde voor uzelf en voor de ander, zodat wij met elkaar de Liefde van God weer in de 

kerk mogen vieren. 

 
● U kunt zich aanmelden via de website van de kerk: www@keppelstok.nl  

● Gemeenteleden die geen internet hebben of daarmee niet handig zijn, kunnen 

contact opnemen met hun wijkouderling 

● Richtlijnen RIVM worden gevolgd 

● Bezoek de kerkdienst alleen als u geen klachten heeft. Dus géén koorts, niet 

verkouden, niet hoesten/niezen, geen keelpijn. 

● De ingang voor kinderwerk en oppas is via de Nooduitgang van de grote zaal van 

de Nije Kompe en begint om 9.30 uur! 

● De ingang voor de kerkdienst is alléén via de Hoofdingang. 

● Garderobes zijn gesloten.   

● Volg de aanwijzingen van de coördinatoren in de hal en in de kerk 

● U wordt gevraagd naar uw gezondheid en een presentielijst wordt bijgehouden 

● Volg de aangewezen looproutes 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. Wij 

vragen u daarbij zelf uw verantwoordelijkheid te nemen! 

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

● Gemeentezang en neuriën is niet toegestaan! Zing in uw hart! 

● Ministry-gebed is na de dienst op het podium van de Nije Kompe, volg looproute! 

Dat betekent; eerst uit de kerk door de hoofdingang en dan via de zijingang 

rechtstreeks naar het podium, waar maximaal drie personen mogen verblijven 

● Toilet is alléén open voor de kinderen van het kinderwerk. 
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● Geen koffiedrinken na afloop van de dienst 

● Na de dienst niet sociaal groeperen en blijven praten op het kerkplein. 

 

We zijn ons bewust dat het veel is en dat het anders is dan het altijd is geweest.  

De vinger blijft aan de bekende pols en we brengen u op de hoogte mochten er 

veranderingen zijn die doorgevoerd mogen worden.  

Het oude bekende iets anders beleven geeft ook nieuwe mogelijkheden en inzichten.  

Ik hoop dat we met elkaar positief gemeente mogen zijn. Op naar de intelligente comeback! 

 

 

 

 

 

Hallo jongens en meisjes,       
 
Nog een week naar school en dan is het zover: zomervakantie! Jullie hebben er vast veel zin 
in, want het thuis werken voor school was soms best nog wel pittig hé!  
Omdat het bijna zomervakantie is en we jullie al heel lang niet 
hebben gezien krijgen jullie binnenkort allemaal een zomer- doe 
-boekje. 
 
Aanstaande zondag hebben we de zegendienst van groep 8. In 
deze dienst staan de kinderen van groep 8 centraal. Dit jaar zijn 
dat Grietha vd Vlugt, Mats de Jong en Isaiah Matulessy.  
Isaiah kon helaas niet bij de opnames aanwezig zijn, maar krijgt 
uiteraard net als de anderen een dagboek. 
De laatste jaren hadden we in juni altijd een uitje met de kinderen van het Bernewurk. Helaas 
kon dat nu niet vanwege de corona. We gaan bekijken wat er eventueel in september nog 
mogelijk is. Jullie worden op de hoogte gehouden. 
Volgende week zondag 5 juli gaan de kerkdiensten weer beginnen. Ook jullie zijn dan weer 
van harte welkom bij het Bernewurk. Zoals altijd in de zomervakantie zijn de oppas en het 
Bernewurk ook nu bij elkaar. Jullie mogen voor de dienst al achter komen, gewoon in de zaal 
waar we anders ook Bernewurk hebben. Het verschil is dat jullie nu door de buitendeur 
binnenkomen en daar ook weer worden opgehaald. 
Hopelijk tot volgende week en voor jullie allemaal, of je nu op vakantie gaat in Nederland of 
toch naar het buitenland óf thuis blijft: fijne vakantie! 

  Groetjes, Marianne 

 
 
 

Oer de Feart  

Inmiddels heb ik al weer meerdere keren mijn weg weten te vinden over de Feart van Ureterp 

naar Drachtstercompagnie. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten en om elkaar weer 

echt even te zien. Al zit het handen schudden er nog niet in, niks weegt op tegen echt contact 

te hebben met elkaar. Natuurlijk hou ik zoveel mogelijk de 1,5 meten in acht en overige 

maatregelen. Mocht u klachten hebben laat het dan even weten. Andersom geldt natuurlijk 

ook, mocht ik klachten hebben zoals hoesten etc.. dan kom ik natuurlijk niet langs. Ik zie er 
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naar uit om u te mogen ontmoeten op zondag 5 juli wanneer de eerste kerkdienst weer in de 

kerk zal plaatsvinden! In de rest van de nieuwsbrief zult u hier meer informatie over vinden. 

Ik heb vakantie van 11 juli tot en met vrijdag 7 augustus. Ik wens u en jou alvast een goede 

zomerperiode toe!  

Verbinding zoeken met God – denken 

Dit is de allerlaatste taal van de negen geloofstalen waar we 

dit seizoen bij stil hebben gestaan. Het gaat hier om God 

zoeken met kennis en verstand. En om dingen te begrijpen, 

moet je er vanaf een afstandje naar kijken. Dan zie je het 

grote plaatje. Mensen die deze taal spreken zijn twijfelaars of 

volledig overtuigd, maar wel na een grondig onderzoek om 

zeker te zijn dat dingen echt zo zijn.  Ze hebben argumenten 

nodig om overtuigd te worden en als ze jou willen overtuigen, 

zullen ze zelf met een doortimmerd verhaal komen. 

Intellectuelen trachten hun geloof te verbreden door inzicht te verkrijgen in de basisvakken 

van theologische trainingen of opleidingen. Ze houden van kerkgeschiedenis, studie van de 

Bijbel, systematische theologie, ethiek en bijvoorbeeld van geloofsbelijdenissen. Als God je 

een ongewoon goed verstand heeft gegeven, denk er dan om dat Hij je dat heeft toevertrouwd 

om er de kerk mee te dienen en niet om jezelf te verhogen. Iemand met een mooie stem kan 

toch irritant zijn als hij op een ongepast moment gaat zingen; en iemand met een superieure 

geest kan vervelend zijn als hij niet leert wat de juiste tijd en plaats is om anderen een college 

te geven.  

Ik hoop van harte dat deze verschillende manieren van verbinding zoeken met God hebben 
bijgedragen aan: 
 1. het ontdekken van uw of jouw eigen spirituele taal 
 2. begrip, inzicht en waardering kunnen opbrengen voor de taal van een ander.  
Tegelijkertijd kan verbinding maken met God nooit gaan zonder verbinding te zoeken met de 
ander. Jezus kwam immers niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven 
voor ons te geven.  
 

April jl. was er bij zr. Henny v.d. Vee v.d Meulen, Swarte Wyk 44 , het vermoeden dat ze 
besmet was met het coronavirus. Omdat de herstelperiode zo lang duurde heeft Henny als 
nog bloedonderzoek gehad. Hieruit blijkt dat ze geen corona heeft gehad. Een heftige griep 
en blaasontsteking waren de oorzaak van 11 dagen koorts. Gelukkig heeft ze kort geleden haar 
werk weer kunnen hervatten en we wensen haar een volledig herstel toe.  
Br. en zr. Anne en Elisabeth Bron-Dijkstra, de Pream 16; hebben best wel een bewogen tijd 
achter de rug. Br. Bron krijgt nu ruim een halfjaar immuun-therapie. En de behandeling heeft 
een positief effect. Hoe dankbaar kun je dan zijn. Zijn vrouw krijgt na de darmoperatie ook 
chemokuren toegediend. Dit gebeurt om de drie weken. Een enkele keer is de tussentijd 
vanwege de gezondheid iets langer. Je kunt spreken van twee zieke mensen, die uiteraard 
positief in het leven staan. Niet altijd gemakkelijk maar ook weer heel dankbaar dat ze nog 
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samen zijn en de behandelingen een positieve uitwerking hebben. Wij dragen hen op aan onze 
hemelse Vader. Dat ze nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.   
 
Zij die genoemd zijn en zij die niet met name zijn genoemd, maar ook ziekte en zorgen kennen, 
dragen we eveneens op aan onze Heer, de grote Heelmeester. Maar ook allen die om hen 
heen staan, man, vrouw en kinderen die vaak als mantelzorgers fungeren. Dat ze allen altijd 
weer liefde en zorg, de kracht en het doorzettingsvermogen mogen ontvangen van God. En  
een schouderklopje soms zo hard nodig hebben. Wij mogen weten dat zij en iedereen bij God 
zo geliefd zijn, zoals beschreven in lied 895 : 5 en 6a: 

 
Hy hâldt fan ús. Fan fierren  
kin hy ús wrakseljen sjen 
en leaver as de stjerren  
is Him in minskebern 
Want ear’t wy om Him sykje  
binne wy al socht troch Him. 
 
 

 
En dan staat de zomervakantie voor de deur. Misschien zijn er best wel veel mensen die i.v.m. 
corona deze zomer maar lekker thuis blijven. Niets mis mee, we leven hier zo mooi op het 
platteland.  
Maar zij die toch de reis ondernemen, hetzij in eigen land of de grens over, iedereen een 
mooie zomerperiode toegewenst. Met de woorden van lied 416 : 1:  

Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen  
met Zijn troost en met Zijn zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

Dit lied is een opdracht en de tekst van ditzelfde lied is in het Frysk een gebed. En ook heel 
mooi. 

Hear, wês mei ús oant in oare kear  
wol oant wersjen oer ús weitsje, 
lit gjin kwea ús rigen reitsje, 
Hear wês mei ús oant in oare kear.  

 
 
 
 
 
 
Ons bereikte het droevige bericht dat het gezin van Sibbele en Geertje de Boer aan de Feart 
25, afscheid hebben moeten nemen van hun zoon en broer Eelco. Hoewel Eelco geen lid was 
van onze gemeente mocht hij toch zo graag af en toe onze kerkdiensten bezoeken en daarna 
samen in de Nije Kompe een praatje te maken met deze en gene onder het genot van een 
kopje koffie. In de overlijdensadvertentie mochten we lezen:  
In Gods liefdevolle armen opgenomen ús leave soan en broer Eelco de Boer, ús Eelco.  

 DANKEN EN BIDDEN door Wieke de Boer 



Eelco was nog maar 27 jaar. Ons gebed; mogen diezelfde liefdevolle armen van God,  gezin De 
Boer omringen, elke dag weer opnieuw.  Dit geldt voor iedereen die ‘in waarm plakje’ in hun 
hart hadden voor Eelco.  
 
 
Er ligt best wel een hele bijzondere periode achter ons. De periode dat corona over heel de 
wereld ging en voor veel verwarring zorgde. En helaas nog lang niet voorbij is. Maar toch, 
gezien de situatie in ons land,  is en komt er behoorlijk verruiming in de samenleving. Om 
dankbaar voor te zijn en toch blijft ons gebed belangrijk voor iedereen die getroffen is en 
wordt door de gevolgen van de coronacrisis.  
Voor de ouderen onder ons, die hopelijk behoed worden voor eenzaamheid, maar eigenlijk 
voor iedereen het volgende gebed:  

 
   Elke dag een glimlach  
   
Laat mij, God, een glimlach zien    Laat mij, God, een glimlach zien 

zo’n geschenkje van hierboven,    zelfs ook in de kleinste zaken, 

waarmee ik verder leven kan,    door een woord dat wordt gezegd  

in Uw goedheid mag geloven,    of een hand die mij wil raken 

iets dat mij gelukkig maakt,     door een vriendelijk gebaar  

hoop geeft voor de dag van morgen,    van een kind dat mij zal groeten,  

zodat in mijn hart weerklinkt     waardoor ik opnieuw ontdek  

‘God, U zult voor mij zorgen.     dat ik Uw liefde mocht ontmoeten.  

 

 

Laat mij, God, een glimlach zien,  

als ik moe en uitgestreden  

in het donker van de nacht  

om uitkomst heb gebeden. 

Toon mij dat Uw grote kracht  

in het kleine ligt verborgen,  

door een lach die U laat zien,  

deze dag en ook weer morgen! 

 
Uit: Gebeden en Overwegingen 

 

 
 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op 23 / 24 juli 
Kopij kan ingeleverd worden t/m woensdag 22 juli! Bij scriba@keppelstok.nl  
Behoefte aan hulp?  
Als u in deze tijd van coronacrisis behoefte heeft aan praktische hulp, omdat er bijvoorbeeld 
geen naasten zijn die boodschappen voor u kunnen doen, dan willen we u graag terzijde staan! 
U kunt bellen met de volgende diakenen van Ta Jo Tsjinst:  
Chris Bosma: tel: 0512 342484 of Ietzen Drost: tel. 0512 341716. 

OVERIG NIEUWS / ALGEMENE INFORMATIE 
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Het rekeningnummer van de diaconie:   NL50RABO030 905 38 62 

Het rekeningnummer van de kerk:        NL48RABO030 900 64 65  

Verjaardagen 

• 29 juni zr. E. Bron-Dijkstra   Pream 16, 9222  LX 

• 4 juli zr. I. Canrinus    De Feart 49 C, 9222 NT 

• 8 juli br. R. de Haan   Zetveld 14, 9202 LM, Drachten 

• 22 juli br. A. Vermeulen*  It Heechfean 8, 9222 NZ 

• 23 juli br. J. Nijboer*   De Feart 40A, 9222 NT 

• 23 juli zr. J. de Jong-van der Bij De Dammen 6, 9222 NN 

• 26 juli br. J. Wijnstra   Folgersterloane 54, 9222 LJ 

 

U allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Een mooie dag gewenst met familie en met 

iedereen die deze dag zal meevieren. Want het mag weer, we mogen weer in een wat grotere 

groep bij elkaar komen. Gelukkig, ook al is die anderhalve meter nog steeds van toepassing.    

En voor het komende levensjaar Gods zegen.  

 

Jubilea  

• Op 9 juli zijn Steven Loopstra en Anneke Loopstra-Veenstra, Tsjerkebuorren 13, 9222 NH,  

55 jaar getrouwd.  

• Sietze Wedman en Ida Wedman-Schriemer, De Feart 47, 9222 NT, zijn op 13 juli 25 jaar 

getrouwd.  

 

‘De tiid haldt gjin skoft’ dit memoreer je vaak even als de dag van dat jubileum er is.  

Beide echtparen van harte gefeliciteerd. Beide echtparen weten ook wat het is als je leven 

een korte of wat langere periode door ziekzijn wordt bepaald. 

We wensen jullie in het bijzonder Gods nabijheid en zijn zegen toe. Nu en voor de toekomst.  

 

Verhuisd 

• Jan Bus is samen met Tseard Jager verhuisd van de Smidswei naar de voormalige 

kosterswoning op de Koarte Wyk 2, 9222NK. 

En wat ha se dêr in prachtich moai plakje krigen. We sizze ‘lokwinske hjirmei en dat jimme  

der mei in soad nocht wenje meie’.   

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 juli gaat de nieuwe donorwet in. Deze wet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar 

in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister. Je kunt je keuze hierin vastleggen: ja, 

VAN HET KERKELIJK BUREAU van Arend Donker 
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nee, mijn partner of familie beslist of een door mij gekozen persoon beslist. Indien je geen 

keuze maakt voor 1 juli dan wordt je geregistreerd als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. 

Orgaandonatie is alleen mogelijk als iemand op de intensive care of de spoedeisende hulp in 

een ziekenhuis overlijdt. Deze informatie staat in de folder “Donoren zijn van levensbelang” 

van de Nederlandse Transplantatie Stichting van augustus 2018. Organen doneren kan als je 

hart en je bloedsomloop zijn gestopt, maar ook als je hersenen definitief niet meer werken 

(hersendood). Weefsels doneren kan vaak ook wanneer iemand buiten het ziekenhuis is 

overleden. De nieuwe wet wil ervoor zorgen dat er meer donoren beschikbaar komen voor 

degenen die dat nodig hebben. Iedereen zal hier over na moeten denken en een keuze maken 

(of de keuze overlaten aan de overheid). In de keuze van voor orgaandonatie of tegen 

orgaandonatie is altijd gebaseerd op normen en waarden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan 

naastenliefde en solidariteit en daarom voor orgaandonatie zijn. Anderen zien het lichaam als 

schepping van God en vertrouwen hun lichaam na het sterven in z’n geheel toe aan hun 

Schepper. Het kan ook te maken hebben met de zienswijze op het lichaam in de toekomst of 

de visie op de maakbaarheid van het leven. Weer anderen kiezen bewust voor een natuurlijk 

stervensproces bijvoorbeeld thuis.  

Orgaandonatie is niet een gemakkelijk onderwerp omdat het altijd te maken heeft met het 

einde van ons leven en die van anderen. Er is ook geen kant en klaar antwoord uit de Bijbel op 

de vraag wat goed is, dat zal iedereen voor zichzelf moeten beslissen of de beslissing aan een 

ander overlaten. Wel is het goed om het hier met elkaar over te hebben, zodat je weet van 

elkaar hoe degene er over denkt. Indien het mogelijk is zullen we het hier in het najaar nog 

een keer met elkaar over hebben. Door de corona-crisis was de geplande thema-avond komen 

te vervallen. Mocht u hier nog eens over willen doorpraten dan kunt u of jij altijd contact met 

me opnemen. 

 
Van Abigail 
 

Ik had met rugby iets gedaan. Ik wilde een try drukken maar dat ging mis. Nu vertel ik je het 
verhaal. Het ging zo: 
Ik was aan het rennen en toen wilde ik een try drukken. Een try is een soort doelpunt voor 
rugby. Dan is het de bedoeling dat je de bal aan het einde van het veld over de lijn op de grond 
drukt. 
En toen lag mijn pink er onder. Deze stond helemaal scheef. In het ziekenhuis zeiden ze dat hij 
uit de kom was en gebroken! En toen hebben ze hem zonder verdoving weer recht gezet. Dat 
deed echt heel veel pijn... 
Bij de controle na Pinksteren zeiden de dokters dat de pink toch nog niet goed stond en dat 
ze mijn pink onder narcose recht gingen zetten. Gelukkig hoefde ik geen pin in mijn pink. Nu 
heb ik gips om mijn pink en mijn hand.  
Mijn linker hand, en ik ben linkshandig!!!! Dat is echt balen. 
Maar voor de zomervakantie ben ik er van af en kan ik weer zwemmen zonder een speciale 
gipszak. 
 
Gipsgroetjes Abigail 

================================================================================== 

                INGEZONDEN 



Beste mensen,  
Iedereen van harte bedankt voor de felicitaties en de vele kaartjes bij ons 45 jarig huwelijk. 
It hat ús tige goed dien.  Allen een goede zomer toegewenst. 
 
Vriendelijke groet, Eit en Froukje de Graaf 
 
 

 
Der barre safolle dingen yn dizze wrald dêr’t we ús soargen om meitsje. En dochs der  binne 
ek hiel folle moaie dingen. Lyk as beskreaun yn it gedicht:  
 

Simmer fers 
 
Simmer yn ús Fryslân 
wês fleurich en wês bliid 
Belibje gouden oeren 
genietsje fan de simmertiid 

 
Fan de rook fan grien en blommen 
en de kleur fan blommepracht  
Fan bylden fan d’ûndergeande sinne 
en de rêst fan in net al te lange nacht.  

 
 

 
De sinne klimt al heger 
en strielet oer de nije moarn 
God de Skepper fan it alles 
oanskôget it fan himels troan  
 
Genietsje; 
Fan bisten, fredich weidzjend yn’e greide  
of lizzend yn it skaad fan strûk of beam 
Wylst wolken, wyn en sinne 
eigensinnich harren wegen gean 

 
En de klyster bliuwt mar sjongen 
ek al is de nacht nei-oan 
Bliuwt sa syn Skepper loovjen 
begjint opnij yn d’iere moarn 
 

Lit ús ek dy Skepper loovje 
yn in liet lyk as de ljurk 
Sjongend, priizjend Him ta eare 
om syn almachtich skeppingswurk.  
  

Ut: De sirkelgong fan de tiid.  

BEMOEDIGING Hâld moed, haw leaf! 



 

 

 

 

 


