
 
 

De vrucht van de Geest: “Liefde” 01 
 
 
 

 

Inleidend filmpje 

Bekijk het volgende filmpje op YouTube: 
 
https://youtu.be/evUWKn2DWLY 
 

 

Vragen bij het thema – Gebaseerd op de 7 Griekse benamingen 

1. Lees de volgende teksten: Van wat voor liefde is er sprake? 
a. Hooglied 1: 1-4 
b. David hoort dat zijn vriend Jonathan is gesneuveld: 2 Samuël 1: 25-26 
c. Naomi gaat terug naar Bethlehem, maar Ruth wil mee: Ruth 1: 15-17 
d. Onderkoning Jozef wil Benjamin als slaaf houden, maar Ruben is het er niet 

mee eens: Genesis 44: 32-34 
e. Het verhaal van het Salomonsoordeel. Welke vrouw is de echte moeder van dit 

kind?: 1 Koningen 3: 26-27 
2. Als je kijkt naar de zeven Griekse benamingen voor liefde, welke is dan bij jou het 

meeste ontwikkeld? 
3. Welke van de zeven benamingen voor liefde zou je graag meer willen ontwikkelen? 

 
Verdere vragen 

 
4. Heb je de liefde van God voor jou wel eens ervaren? 
5. Hou zou jij de liefde van God kunnen doorgeven aan anderen in je leven? 

a. Aan de mensen uit je huiskring? 
b. Aan vrienden en familie? 
c. Aan vreemden? 

6. Lees Johannes 13: 34. Is dit gebod van Jezus op te volgen? (Vergelijk eventueel met 
Johannes 3: 16) 

7. Lees Romeinen 12: 10. Hoe geef je vorm aan deze oproep in de praktijk van alle dag? 
Heb je hier ervaring mee? 

8. In de Bijbel kom je ook zogenaamde ‘tough love’ tegen. Bekijk de volgende verzen 
maar eens: Spreuken 13: 24. Hebreeën 12: 10-11. Herken je dit? Hoe kijk jij hier 
tegenaan? 

1. Eros – Lichamelijke, seksuele aantrekkingskracht. 
2. Philia – Gericht op familie/vrienden. 
3. Storge – Onvoorwaardelijke liefde voor je kind. 
4. Agape – Jezelf wegcijferende liefde. 
5. Ludus – Speelse liefde: Flirten, uitproberen. 
6. Pragma – Onwikkelende liefde over tijd. 
7. Philautia – Liefde voor jezelf. 


